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Geachte lezer,

Als U deze nieuwsbrief in handen krijgt is weer een zomer voorbij.

Het najaar belooft in elk geval zeer druk te worden voor onze Vereniging:
vooreerst de uitgave van een boek over o.m. de geschiedenis van de Post
in Klein-Brabant.

Verder nog drie monografién over verdwenen hoeven in Klein-Brabant:
de Eegael te Branst, de Kraaihoeve van Bornem en de Echelpoelhoeve te
Kalfort en tot slot voor het jaareinde ons klassiek jaarboek.

Elf juli ligt ook al een tijdje achter ons, doch het herdenkingsjaar der Gul-
den Sporen is nog niet helemaal ten einde en daarom misschien deze
suggestie naar onze lezers: wie heeft de heemkundige moed om de deel-
name van Bornemse ridders aan de Guldensporenslag op het Groeninge-
veld uit te werken ?

Onze nieuwsbrief staat in elk geval voor dergelijke (en andere) bijdragen
open.

Veel leesgenot!

Luc Rochtus, voorzitter



Internetnieuws

www.ellisisland.org: Amerika heeft altijd veel immigranten aangetrok-
ken. Ook ganse families uit Belgi¢ hebben in de Verenigde Staten hun
geluk gezocht en dikwijls ook gevonden. Alle inwijkelingen die Amerika
bereikten tussen 1892 en 1924 passeerden via de immigratiedienst van
Ellis Island. Persoonlijke gegevens werden genoteerd en ook de stad waar
men naar toe ging. Al deze informatie en ook een foto en de technische
gegevens van het schip waarmee de immigrant arriveerde, zijn te vinden
op bovenvernoemde website.

Enkele voorbeelden: toets ik de naam Rottiers in, dan krijg ik een reeks
met alle geregistreerde alternatieve vormen. Ik lees o.a. Arthur Rotiers, 21
jaar oud in 1913, en afkomstig van St. Sievons Belgium. Ik vraag me af of
hier niet Sint-Amands bedoeld wordt? Een Henri Van Reck, geboren in
Willebroek, was 39 jaar toen hij op 30 april 1921 samen met zijn vrouw
vanuit Southampton met de Aquitania aankwam. Hij had de reis zelf
betaald en had minstens $50 op zak. Hij ging naar Detroit bij zijn schoon-
broer Joseph Van Wassenhove. Henri was draadtrekker van beroep maar
sprak zowel Nederlands (Flemish) als Frans.

Prof Wilfried Dewachter, ereburger van Klein-Brabant

Tijdens de jongste algemene vergadering van de Vereniging voor Vreem-
delingenverkeer Klein-Brabant-Scheldeland werd professor Wilfried De-
wachter aangesteld tot ereburger van Klein-Brabant.

Wilfried Frans Jozef Dewachter werd geboren te Lippelo op 5 maart 1938.
Na de oorlog verhuisden zijn ouders naar Brussel en Wilfried volgde er
de wetenschappelijke humaniora aan het H. Hartcollege te Ganshoren.
Daarna studeerde hij politieke en sociale wetenschappen aan de K. U.
Leuven, waar hij zijn verdere activiteiten zou ontplooien.

Van 1962 tot 1966 was hij onderzoeksassistent aan het Instituut voor Eco-
nomisch, Sociaal en Politiek Onderzoek.

In 1967 promoveerde hij op het proefschrift “De wetgevende verkiezin-
gen als proces van machtsverwerving in het Belgisch politiek bestel.”

In 1969 werd hij benoemd tot docent en in 1973 tot hoogleraar en in 1975
tot gewoon hoogleraar in de politieke sociologie.

Vanaf 1970 was hij Nederlandstalig hoofdredacteur van “Res Publica”,

het tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek en

vanaf 1975 volledig hoofdredacteur.

Van 1978 tot 1984 was hij voorzitter van het Departement Politieke We-

tenschappen, waar hij sedert 1971 verantwoordelijke was van de afdeling

Politologie. In 1987 werd hij decaan.

Voornaamste publikaties (naast talrijke bijdragen):

» De wetgevende verkiezingen als proces van machtsverwerving in het Bel-
gisch politiek bestel, Antwerpen, 1967 — 392 blz.

» Politieke kaart van Belgi¢, Atlas van de parlementsverkiezingen van 31
maart 1968, Antwerpen, 1969 — 79 blz. + 21 cartogrammen

» De politieke zeggingskracht van de gemeenteraadsverkiezingen (in samen-
werking), Antwerpen, 1970 — 212 blz.

»  Ower particratie (in samenwerking met L. De Winter), Leuven, 1981 -
102 blz.

Prof Dewachter woont in Linden en was vaak op T.V. te zien ter gelegen-

heid van de nationale verkiezingen.

Louis Callaert

Georges Verbruggen gelauwerd

Tijdens de 25 gouwdag van de gouw Antwerpen, Heemkunde Vlaande-
ren, die doorging op 12 mei te Mechelen, werd het Deken van Herck-
Eremerk overhandigd aan Georges Verbruggen, voorzitter van Heem- en
Cultuurkring De Bres. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange
inzet op heem- en kunstzinnig terrein. Georges is de stimulant van zin-
volle aktiviteiten die de mensen verrijken. Hij is reeds jarenlang lid van
onze kring. Voor hem was E. H. Frans Moeyersoms, een andere Ruis-
broekenaar, hem reeds vooraf gegaan.

Borstbeeld Mgr. Daelemans in Puurs
Op 17 mei werd mgr. Alfred Daelemans in Puurs op treffende wijze her-

dacht met een academische zitting in CC De Kollebloem en inhuldiging
van zijn borstbeeld op de Hondsmarkt. Sprekers op de inauguratie waren



burgemeester Van den Heuvel, de beeldhouwer Adelin De Craene en
Godfried Kardinaal Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Mgr. Alfred Lodewijk Jozef Daelemans werd geboren te Puurs op 22 fe-
bruari 1923 als oudste in het gezin van Frans Daelemans, metselaar-
aannemer, en Maria Rochtus. Hij deed zijn humaniora aan het Klein-
Seminarie te Mechelen en werd er tot priester gewijd in 1948. Aan de K.U.
Leuven behaalde hij de graden van kandidatuur pedagogie en licentiaat
wijsbegeerte.

In 1949 werd hij leraar aan de Kath. Normaalschool te Antwerpen en in
1962 aangesteld als opvolger van Mgr. Daem tot directeur-generaal van
het nationaal secretariaat van het katholiek onderwijs. Deze laatste func-
tie zou hij bekleden tot in 1990. Ondertussen was hij reeds Dr. Honoris
Causa aan de K.U. Leuven en ontving hij de Prijs van de Vlaamse Ge-
meenschap. Hij overleed te Leuven op 14 mei 1997. Op zijn uitvaart in
Puurs waren niet minder dan tien ministers of oud-ministers aanwezig.

Een drama op de Schelde te Antwerpen

Zo zou men onderstaand bericht kunnen noemen, dat we aantroffen in
“Het Nieuwsblad van 't kanton Puers” van 3 juni 1877. Het is het tragisch
wedervaren van de Weertse schippersfamilie Victor De Wachter-
Benedicta Weymans. Victor was geboren te Weert op 13 september 1840
en is er overleden op 23 februari 1900. Benedicta was eveneens geboren te
Weert, op 25 september 1842, maar haar overlijdensdatum hebben we
niet kunnen achterhalen.

Werd in de dorpen langs de Schelde veel aan visvangst gedaan, toch leef-
den ook heel wat gezinnen van vrachtvervoer over het water. Zo ook de
familie De Wachter. Kenmerkend voor die tijd was dat veel vrachtschip-
pers op een boot voeren die niet verzekerd was, enerzijds dat de premie
daarvoor te hoog lag en de verdiensten aan de lage kant en anderzijds
wilden de toen reeds verenigde patroons de schippers in hun loondienst
dwingen.

Op het ogenblik van de ramp waarvan het relaas letterlijk uit “Het
Nieuwsblad van ‘t kanton Puers” is overgenomen, telde het gezin De
Wachter-Weymans vier kinderen; drie zouden te Antwerpen de verdrin-
kingsdood sterven. Het vierde kindje overleed later aan de gevolgen. Het
oudste slachtoffertje, Augustinus De Wachter, was geboren op 27 oktober
1870 te Weert en werd gevonden te Bazel-Kallebeekveer op 18 juni 1877.

Het tweede kindje, Eduardus De Wachter en geboren te Weert op 24 ok-
tober 1872, werd gevonden te Burcht aan de kleine sluis op 14 juni 1877.
Het derde kindje, Franciscus De Wachter geboren te Weert op 7 februari
1875, werd gevonden op 6 juni 1877 te Burcht aan het kleine fort aan de
Schelde. Het jongste kindje, Petrus De Wachter geboren op 14 maart 1877
te Weert, werd samen met zijn moeder uit de Schelde gered maar over-
leed later aan de gevolgen.

Uit familiegegevens mij ter beschikking gesteld door Georges Grolus en
zijn echtgenote Maria De Wachter, die evenals mijn echtgenote Anny De
Wachter rechtstreekse afstammelingen zijn van de Weertse familie De
Wachter, blijkt dat het gezin De Wachter-Weymans later toch nog over
een eigen boot zou beschikken. Als tragische bijzonderheid kunnen we
nog vermelden dat hetzelfde gezin op 18 augustus 1893 nog een zoon van
15 jaar door verdrinking in de Schelde te Weert kwam te verliezen.

Bij het lezen van het emotievolle verslag in het taalgebruik van toen, blijkt
de ouderdom van de verdronken kinderen niet juist vermeld te zijn, ver-
moedelijk te wijten aan de gebrekkige informatie.

Het krantenartikel gaat als volgt: “Maandag rond 3 en half ure namiddag
had aan de werf voor Antwerpen een ijzingwekkend drama plaats. De
binnenschuit ‘Paulina’, patroon De Wachter van Weert, geladen met wit
zand, bestemd voor Aalst, stuurde tegen wind in en dreef langzaam in
westelijke richting. Aan boord bevond zich de geheele familie van den
schipper: de vader, de moeder met een zuigeling op den arm, drie kleine
jongens en een schippersmaat. Op de hoogte van Sint-Michielskaai lag
een Noorweegsche driemaster ‘Hanna” op de ree voor anker. Op het
ogenblik dat de ‘Paulina’ dit schip naderde ontstond een grote rukwind
en ondanks het behendig sturen van den patroon kwam de ‘Paulina’ on-
klaar op de ketting van den driemaster. De schuit viel opzij, liep vol wa-
ter en zonk bijna oogenblikkelijk. De schipper en zijn knecht hadden
slechts den tijd om de touw van het bootje achteraan de schuit door te
kappen en rasch over boord te springen. Zij gelukten erin zich te redden;
doch de moeder en de kinderen waren in de golven verdwenen. Ver-
scheidene personen snelden met booten de drenkelingen ter hulp en wa-
ren gereed om in 't water te springen. Drie, vier minuten verliepen, niets
verscheen. Het volk dat van op de kaai dat drama bijwoonden riep in
wanhoop “Alles is verloren!” De vrouwen weenden van aandoening.
Schipper De Wachter trok zich de haren uit het hoofd. Eensklaps valt hij
op zijne knieén, slaat de handen ineen gevouwen omhoog en smeekt om



hulp en bijstand aan God: “Almachtige God, snikte de man, red... red
mijne vrouw en kinderen.” Op dat oogenblik en na bijna 5 minuten onder
water te zijn geweest, was het bewusteloos lichaam van de ongelukkige
schippersvrouw boven water gekomen. De arme moeder hield haar
kindje nog stevig tegen de borst geklemd. De schipper Jan Kennis van
Niel, die haar "t eerst met zijne boot genaderd was, gelukte erin de vrouw
te grijpen en in zijne boot te nemen. Moeder en kind ademden nog. Maar,
eilaas, de drie andere kinderen zijn verdronken. Het zijn jongskens van 3,
4 en 5 jaren oud. 't Was 5 jaar geleden dat de vrouw had meegevaren.
Daarenboven is de man nog geruineerd, zijne schuit was niet verzekerd."

Karel Michiels

De Puurse molen of Van Hoomissenmolen

Philip Antoon Van Hoomissen, uit het Klein-Brabantse molenaarsgeslacht
dat een groot aantal molens heeft bemalen, vroeg in 1783 octrooi voor het
bouwen van een windmolen in de parochie Puurs in ‘den Verloren Kost'.
Een bijgevoegde petitie bevatte de volgende slottekst: “De ondergeteec-
kende innegesetenen van Puers, jurisdictie van Brabant attesteren en de-
clareren voor waerachtig, dat het ten uyttersten soude convenieren dat er
binnen de gemelde prochie naast den noorden soude geérigeert worden
eenen coorenwintmolen tot gemack van de ondergeteeckende mits sy
verre afgelegen sijn van den naesten molen binnen het selve Puers staen-
de, ende dat den toecomenden meulen in staet soude sijn van meer dan
sijnen intrest te connen winnen mits het aldaer eenen grooten uytcant is.
In teecken der waerheyt hebben wij deze onderteeckent binnen Puers
deser 18 maerte 1783.”

De petitie was ondertekend door Joannes Paulus Peeters en door nog een
vijftigtal sympathisanten, waarvan vijf ongeletterden met een kruisje
hadden getekend. Volgen onder meer de namen: Anthoon Jacobs, braver
van stielle, G. Van Segbroeck, ]J. Smets, Cornelis Vleminckx, Jaspar Ver-
heyen, Michiel Maes, Gillis Van bortel, Cornelis Pel, Jan Hiel, Joannes
Walschap (Rijksarchief Brussel, Raad van Financién nr. 1918).
Niettegenstaande er in de heerlijkheid Puurs reeds vijf windmolens wa-
ren, verwierf hij na advies en bijkomend advies op 11 oktober van dat jaar
een octrooi. Het zou de zesde molen worden in de heerlijkheid en de
molen van Overheide de zevende. Deze molenvermeerdering was moge-

lijk door de liberale maatregelen van Jozef II. Hij moest de molen binnen
het jaar oprichten “minstens 80 voet van de grote weg en tegen de gewo-
ne voorwaarden van 4 veertelen rogge jaarlijks, met het dubbele tarief het
eerste jaar en bij elke wijziging”.

Volgens raadsheer Diricx, algemeen ontvanger of rentmeester der Do-
meinen van het District Mechelen, was er ‘geen oppositie, ook niet van de
heer van Puers’. De abdij zou volgens de raadsheer ‘geen windrecht heb-
ben en had vroeger zelf twee molens opgericht zonder daarvoor octrooi
aan te vragen’.

Voor de leden van de Rekenkamer kwam het enigszins onbegrijpelijk
over dat de abt als heer van Puurs niet over het recht van de wind be-
schikt zou hebben. (Hij had dit wel; het bewijs daarvan waren de molens
van Kimpelberg en Rijweg die Sint-Bernards had laten bouwen, en de
molen van Sauvegarde, die nog gebouwd was door Cornelimunster en
deel was van de koop in 1277).

Het is bevreemdend dat voormeld ambtenaar een dergelijk advies kon
geven. Was het een bewuste verdraaiing van de feiten? Sint-Bernards
bezat immers als opvolgster van Cornelimiinster, sinds de stichting van-
wege de gift van het Puurse domein door de keizer, alle souvereine
rechten, waarbij in de eerste plaats het windrecht.

De inmiddels bebouwde en dus waardevolle ‘Verloren Kost’ is gelegen in
de oostelijke hoek van de Bosdreef en de Eikevlietbaan, ten noorden van
het station. Het was een beemd in de hoek van Hoogveld en Flierken, ten
dele benut door het trekken van grachten. De aanvraag zal wel eerder
bedoeld geweest zijn voor het oosteinde van het Hoogveld, de kant van
de Verloren Kost. Het huis dat het molenhuis zou worden, was het laatste
huis van Puurs in de richting van Kalfort.

De molen werd gebouwd bij het einde van de Hoogstraat, ter plaatse
Moorkensveld, ten westen van het molenhuis, aan het zuideinde van de
Verlorenkostwegel.

Met het verkregen octrooi was de lijJdensweg nog niet ten einde. De mo-
lenaar raakte in een proces verwikkeld, aangespannen door de Sint-
Bernardsabdij, die haar alleenrecht op de wind deed gelden. Uiteindelijk
bleef de molen draaien, tegen betaling van een vergoeding aan de abdij,
genoemd ‘windcommer’.

De windmolen zou door vier naamdragers Van Hoomissen bemalen
worden van 1784 tot 1889.



Philip Antoon (Oppuurs 1753 - Puurs 1826), zoon van Willem en van
Maria Anna Verheyden, molenaars te Oppuurs op de Pandgatmolen, was
de oprichter van de Puurse molen en baatte hem uit van 1784 tot enkele
jaren voor zijn overlijden. Hij was gehuwd met Catharina Seghers. Bij de
volkstelling van 1796 stond het gezin ingeschreven met twee dochters
van respectievelijk 14 en 12 jaar en vier kinderen jonger dan 12.

Philip (Eikevliet 1773 — Puurs 1848), zoon van Jan Baptist, die een broer
was van de eerste molenaar, en van Joanna De Munter, molenaars te Ei-
kevliet. Hij volgde zijn vader omstreeks 1798 op te Eikevliet op de wa-
termolen en kwam omstreeks 1823 naar de molen van Puurs. Hij was
gehuwd met Joanna Catharina Verthongen. Hun dochter Joanna Doro-
thea huwde met de Puurse gemeentesecretaris Desiré Judocus Maes.

Jan Victor (Eikevliet 1815 — Puurs 1874) was de zoon van voorgaande en
eveneens eerst molenaar in Eikevliet. Hij volgde zijn vader op in Puurs,
daar hij op de watermolen door het aanhoudend ruisen van het water
over het molenrad, last had van hoofdpijn. Hij was gehuwd met Maria
Florentina Erix uit Willebroek.

Jozef Eugeen (Puurs 1854 — 1891), zoon van voorgaande en gehuwd met
zijn nicht Leontine Van Hoomissen, dochter van Petrus en van Maria
Theresia Sel, brouwers op het Schuttershof in Puurs. Hij was er de Puurse
molenaar van 1874 tot aan zijn vroege dood ten gevolge van een longont-
steking in 1891. In 1890 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid op de lijst
van de oppositie. Wegens ziekte kon hij de eed pas afleggen op 16 juli
1891. Het zou zijn eerste en laatste raadszitting zijn, want op 23 septem-
ber overleed hij.

Deze vierde molenaar Van Hoomissen had de windmolen ondertussen
ontmanteld in 1889 en vervangen door een stoommolen. Omwille van de
toenemende bebouwing der omgeving, kreeg de molen onvoldoende
windvang. Bovendien was het economische rendement aanzienlijk ver-
minderd door de concurrentie van de nieuwere stoommolens, de zoge-
naamde vuurmolens, die in tegenstelling tot windmolens altijd konden
draaien.

Bij opname van de inboedel na zijn overlijden werd genoteerd: “molen
tijdens zijn leven afgebroken en afbraak verkocht voor 2500 bef (minuten
notaris Verbelen). Er wordt beweerd dat de molen op een andere plaats
herbouwd werd.

Het molenbedrijf werd openbaar te koop gesteld met vacatie (ambtelijke
tussenkomst) van vrederechter Armand Fromes.

Bij de instelling op 2 december werden alle loten voorlopig toegewezen
aan Felix Van Cauwenbergh, notarisklerk van de verkoophoudende nota-
ris. Koop één, het molenhuis werd voorlopig toegewezen voor 8000 bef
en 10 verdieren. De tweede verkoopdag werd gehouden op 16 december,
doch de verkoop werd niet toegewezen.
Midden 1892 werd het goed opnieuw te koop gesteld. In de aankondi-
ging in ‘Het Nieuwsblad van het Kanton Puers’ alzo voorgesteld: “Open-
bare verkoop van Stoommaalderij en landbouwerij aan Hoog- en Statie-
straten te Puers aan het oosteinde van 't dorp. Wijk B nrs. 348a, 349, 358e,
palende ten oosten Statiestraat, ten zuiden Hoog- of Dorpstraet, ten wes-
ten voetweg (Verlorenkostwegel, ten noorden M. Moens en Odille Van
Hoeimissen. Bewoond door wed. Eugeen Van Hoomissen en kinderen.
Instel 14 juli - verblijf 21 juli 1892 ter herberg ‘Het Keizershof’ bij kinde-
ren Winckelmans in ‘'t dorp”.
De koper was Frans Van Ranst, die samen met zijn moeder, de wed. Ca-
rolus Van Ranst-Sleebus, en zijn zuster landbouwers waren op de Gans-
broekhoeve te Ruisbroek. Reeds in 1904 zouden zij de stoommachine
laten verwijderen en alleen nog de hoeve uitbaten.
De molen van de Hoogstraat was een klassieke staakmolen op teerlingen
op een molenberg en diende voor het malen van graan en mout. Hij be-
vond zich dicht bij de doorlopende weg door Puurs, nu bekend als
Hoogstraat, de eeuwenoude weg over het Hoogveld. De toegang tot de
molen is thans nog zichtbaar naast het molenhuis.
Het molenhuis, ten oosten van de molen, was oorspronkelijk een hoeve,
gebouwd volgens de ankercijfers in 1667. Het is een eenlaags gebouw van
vijf traveeén, vroeger met een dakkapel en na de verbouwing in 1967 met
een gecombineerde hals- en trapgevel.
Bij erfenis kwam het huis in 1936 toe aan Frans Mertens-Moortgat, land-
bouwers te Steenhuffel. Maria Joanna Van Ranst, dochter van Carolus,
bewoonde het tot in 1946. Na ophouding van het vruchtgebruik ten
voordele van de bewoonster werd het verkocht aan de Soc. Immobiliaire
du Parc te Brussel, die het oud molenhuis verbouwde tot bankfiliaal.
Door inbreng kwam het in 1964 aan de Bank van Brussel en in 1975 aan
de Bank Brussel-Lambert. Nadien was er enige tijd de muziekinstrumen-
tenzaak ‘Staccato’ ; heden hoort het aan het gezin Willem Van Ranst — dr.
Hilde De Wit.
Eertijds zong de dorpsjeugd van Puurs volgend rijmpje:

Onder de Puurse molen



daar ligt een katteke dood

Het ligt daar stijf bevroren

al met zijn gatteke bloot
Iconografie:
Ca 1775: Ferrariskaart 74(HI) Willebroeck, met het nog hedendaagse doch
verbouwde woonhuis
1787:  C.]. Everaert, Caerte figuratief...in saecke voor den Eerw. Heere Prelaet
der Abdije van St. Bernaerts, suppliant tegens Philippus Antonius van Hoomis-
sen, ingesetenen van Puers, gedaagden (RAB.KP.nr.2368). Gedetailleerde
kaart van Puursdorp.
1787:  id. nr. 2369: kaart met de 7 windmolens op het grondgebied van
de heerlijkheid
1792:  C. J. Everaert, Caerte figuratief... Wegenis- en bewoningskaart van
Puurs, Sauvegarde, Eikevliet en Klein-Mechelen om de oprichting van de
parochie Eikevliet te bekomen (RAB.KP.nr. 2299)
1807:  Gigault, Atlas de la Commune de Puers (Gemeentearchief Puurs)
1834:  Philip Vandermaelen, Dictionnaire Geographique...
ca 1850: Popp, Kadasterkaart
Anekdotische gravure:
Ca 1930: gekleurde gravures: De Puursche Molen, op pakken BISCUITS en
FIJNE HONINGKOEK, van handel in koloniale waren Raymond Sloot-
maeckers.

Louis Callaert

: 200 jaar post in Klein-Brabant
50 jaar koninklijke postzegelkring FILATELIA BORNEM

In samenwerking met de Koninklijke Postzegelkring Filatelia uit Bornem,
die dit jaar hun vijftigste verjaardag vieren, geeft onze vereniging een
uniek naslagwerk in kleurendruk uit over de postgeschiedenis in Klein-
Brabant.

“200 jaar post in Klein-Brabant” vertelt in een begrijpende taal, ook voor
de niet-postzegelverzamelaar, het ontstaan en de groei van het postver-
keer in Klein-Brabant tot vandaag. Rijkelijk geillustreerd met voorlopers,
brieven, zichtkaarten en postzegels met één gemeenschappelijk onder-
werp: Klein-Brabant. Een boek om in één keer uit te lezen en zelf op
schattenjacht te gaan.

Naast de posgeschiedenis van Klein-Brabant schetst het boek aan de hand
van foto’s en afbeeldingen het 50 jaar rijke clubleven van de Koninklijke
Postzegelkring Filatelia Bornem.

Het boek omvat ongeveer 120 pagina’s en is in kleurendruk. Er is een
voorverkoop op 1 en 2 november 2002 van 10 tot 17 uur in het Cultureel
Centrum Ter Dilft te Bornem. Deze voorverkoop wordt gekoppeld aan
een tentoonstelling met medewerking van vele postzegelverzamelaars uit
alle postzegelclubs van Klein-Brabant.

U kunt het boek ook bestellen door € 15 (+ € 3 eventuele portkosten) over
te schrijven op rekeningnummer 068-2009142-08 met vermelding “post,
naam en adres”. U kan het ook kopen bij onze bestuursleden en bij dhr.
Roger Van Rode, Th. Andriesstraat 13, 2870 Puurs.

Achthonderd jaar leven in Ruisbroek (1177-1976)

Op 22 november 2002 verschijnt het langverwachte boek van auteur
Frans Moeyersoms. Na een eerste kennismaking met naam en plaats le-
zen we meer over de aardrijkskundige gegevens en onze polders. Verder
wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het kerkelijk leven en het bur-
gerlijk beheer, flora en fauna en de mens in dit geheel. U komt er ook
alles te weten over de Ruisbroekse wegenis, waterlopen en gebouwen.
Speciale aandacht ook voor het onderwijs, het sociaal en economisch le-
ven, cultuurbeleving, sport en bewegingsleven. Waterellende en oorlogen
mochten zeker niet ontbreken.

Bij elke bewuste Klein-Brabander en elke heemkundige geinteresseerde
hoort dit boek thuis in zijn bibliotheek. Het boek telt 400 pagina’s met 32
pagina’s originele afbeeldingen, meet 210 mm x 297 mm, is genaaid en
heeft een omslag in vierkleurendruk.

U kunt dit boek bekomen door voorinschrijving van € 30 op rekening-
nummer 320-0207763-59 van Frans Moeyersoms met vermelding ‘800
jaar, naam en adres’. Indien uw betaling op 15 september 2002 geregi-
streerd is, wordt u als intekenaar in het boek vermeld.

Bestelling aan dezelfde prijs blijft mogelijk tot 15 november 2002. Vanaf
16 november 2002 wordt de prijs € 40.

Het boek is af te halen in de Bres (oud-gemeentehuis) te Ruisbroek alle
dagen, behalve zaterdag, van 14 u tot 17 u en na 22 november 2002 ook bij
Ida Moeyersoms, Schaapsveld 6 te Puurs (038896161) en bij Frans Moey-
ersoms, Liersesteenweg 303 te Mortsel (034551702).



Hingenaren, dat zijn wij !!!
Heemkundige voordracht door Benny Croket op zondag 15 september
om 10 uur in de Casteleyn, W. d'Urselstraat 5 te Hingene.
In zijn betoog zal Benny Croket ons door de periode 1780-1805 leiden. In
een eerste deel zal hij die kwarteeuw politiek en sociaal-economisch situ-
eren zowel op nationaal als plaatselijk vlak. In het tweede deel ontleedt
hij via de demografische methode de Hingense bevolking dankzij de
volkstelling van 1795-1796.
ledere geinteresseerde kan van deze voordracht genieten en mensen die
meer willen te weten komen over vroegere naamgenoten, misschien wel
familie, zullen zeker aan hun trekken komen.
Toegang: Casteleynleden € 2, anderen € 2,50, een koffie/thee inbegrepen.

Christus’ Scheldeleed te Weert

Onder deze titel publiceerde Weertenaar Karel Michiels zijn jongste poé-
ziebundel met veertien gedichten of evenveel taferelen van Jezus Chris-
tus’ gang naar Golgotha. Elk gedicht wordt verlucht met een sprekende
tekening van Weertenaar Luc De Rijck. Maar tekst en beeld zijn zowel
aanvullend als los van elkaar te genieten.

Te koop voor € 15 bij Karel Michiels, Kapelstraat 44 te Bornem.

De Oriént in Hingene

In de Notelaer te Hingene kunt u tot 14 november 2002 een merkwaardi-
ge tentoonstelling bezoeken. De pas gerestaureerde Chinese behangsels,
deur- en schouwstukken uit 184 en 194 eeuw, uit het kasteel d’Ursel
worden er getoond. De bezoeker krijgt uitleg over de gebruikte restaura-
tietechnieken. Bij de expositie hoort een begeleidende brochure.

Hoe kunt u ons bereiken

zetel van de vereniging: abdij, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem
secretariaat: Maria Van Auwenis, Liezeledorp 4, 2870 Liezele
ons rekeningnummer: 068-2009142-08 of 000-0659957-66

nota: de auteurs zijn verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van de door hun ondertekende bijdra-
gen. Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding en toestemming van auteur of uitgever.




